
Juryrapport over de Jongerenkerk Venlo, winnaar van het RODE lintje: 

Jongerenkerk – Hub van den Bosch 

Erg fris en guur was het buiten, maar binnen wachtte Hub ons op met koffie, thee en koekjes. En dat 

was meteen het gevoel dat de Jongerenkerk mensen wil geven: je bent welkom wie of wat je ook 

bent en hoe je ook leeft. 

De Jongerenkerk is geen gebouw, maar het is een netwerk van mensen met het hart op de juiste 

plaats. Een plek waar niemand er alleen voor staat. 

Hub en zijn mede-vrijwilligers werken niet vanuit één loket, maar vanuit verbinding. Op straat, in de 

wijk en midden in de stad bieden zij laagdrempelige ondersteuning aan dak- en thuislozen, 

onverzekerden en mensen zonder huisarts. Samen met de straatdokters, International Health Care, 

Het Leger des Heils, en talloze vrijwilligers, zorgen ze voor warmte, aandacht, en medische- en 

praktische hulp. 

Wat opvalt is de stabiliteit die zij creëren. Wekelijks zijn er soepmomenten en solidariteitsmaaltijden 

waar veertig tot vijfenveertig mensen samenkomen. Niet alleen om te eten, maar om gezien te 

worden. 

De Jongerenkerk ondersteunt ook rondom geldzorgen en sociale ondersteuning. Steeds met dezelfde 

overtuiging: regels zijn belangrijk, maar vertrouwen en ruimte maken het verschil. 

Hub’s droom? Een stabiele winteropvang - niet als incidentele noodmaatregel, maar als structureel 

vangnet. Kou, nattigheid en uitputting maken de nachten buiten gevaarlijk. Vaste opvang zou zoveel 

menselijk leed voorkomen én geeft de stad rust. 

Wat hier gebeurt is solidariteit in de praktijk. Menselijkheid als fundament. Juist voor mensen die 

vaak onzichtbaar blijven. 

Een fantastische kandidaat voor het Rode Lintje. 

 


