
 

 

 

 

                             

        

 

 

 

 

                                      

                

 

 

              

Dit is onze werkplaats in Ghana waar we momenteel met 15 vrouwen en 1 man -geassisteerd door 7 jongeren met een verstandelijke beperking- 

mondkapjes maken voor particulieren, winkels, bedrijven en verenigingen in Ghana en Nederland… In Ghana geven we ook trainingen aan vrouwen 

om hen te leren zelf mondkapjes te maken zodat ze daar hun eigen business mee op kunnen zetten. Dagelijks proberen we rond de 500 

mondkapjes te versturen vanuit Ghana met DHL. We gebruiken afgedankte T-shirtstof waar reepjes van geknipt worden voor achter de oren… en 

daarmee komt Nederland om de hoek kijken… 

Een geweldig team vrijwilligers zet zich in om die koordjes te knippen en door te halen, pakketten te maken en die naar PostNL te brengen. 

Vriendinnengroepjes, ooms en tantes, vrienden en opa’s en oma’s helpen spontaan en met veel plezier mee en bewijzen ons hiermee een grote 

dienst.  Met elkaar en voor elkaar… 

En samen proberen we -ondanks alles- de wereld toch een beetje vrolijker te maken! 

Bij deze bedanken wij heel  hartelijk onze klanten waarvan we het geduld soms op de proef moesten stellen omdat we af en toe niet zo snel 

konden leveren als gewenst. Maar we hebben ons hersteld! Bedankt voor jullie geduld! 

En een welgemeend dankjewel  voor al die lieve vrijwilligers die zich belangeloos voor ons inzetten.  Ghana/Nederland… Een mooie mix! 

 


